Wij zijn “Kans voor een Kind” school!!!

Wij zijn trots om een Kans voor een Kind-school te zijn. Dat betekent dat
wij verbonden zijn aan de missie van Kans voor een Kind: “Welk kind wil jij
gelukkig maken?” Op onze school doen we er alles aan om ieder kind zich
gelukkig en gezien te laten voelen. Dankzij Kans voor een Kind kunnen we
hiervoor nog extra dingen organiseren. En wat we extra gaan doen, mogen
we zelf bedenken.

Dankzij Kans voor een Kind kunnen wij naast die acties ook wensen
werkelijkheid laten worden. Soms kan het even tegenzitten. En op zulke
momenten kan een klein steuntje in de rug een wereld van verschil maken.
Bij de ondersteuning door Kans voor het Kind gaat het vaak om kleine
wensen, maar juist die kleine gebaren hebben een grote impact.

Die wensen bedenken we niet zelf. Dat doen we samen: met onze leerlingen
en ons team. Want wie weet beter wat een kind nodig heeft dan de
klasgenoten, juffen en meesters die het kind dagelijks zien?

Binnen onze school hebben we één contactpersoon die de acties en wensen
codrdineert en het contact onderhoud met de stichting. Op dit moment zijn
er 14 Kans voor een Kind-scholen. Dit zijn allemaal scholen voor speciaal
onderwijs, gevestigd in Twente. Kans voor een Kind is dan ook een Twentse
stichting, voo6r Twentse kinderen. Twee keer per jaar komen de
contactpersonen van alle scholen bij elkaar om ervaringen en ideeén uit te
wisselen. Naast het vervullen van wensen op de scholen, vervult Kans voor
een Kind jaarlijks ook ongeveer 50 grotere wensen voor kinderen die te
maken hebben met een langdurige en ingrijpende ziekte. Dit gebeurt altijd
in nauwe samenwerking met het gezin.

Meer informatie vindt u op de website van Kans voor een Kind:
www.kansvooreenkind.nl.



http://www.kansvooreenkind.nl/

